
   

oktober 2020 Gekanteld

Meestal zie je een vierpas rechtop. Tenminste, zo 
interpreteren we dat, met een duidelijk Noord-
Zuid / Oost-West. “Thuis best”, hoor ik u denken…

Maar deze is gekanteld, hoe dan ook, linksom of 
rechtsom. En leeg, zonder invulling, in afwachting 
als het ware. We moeten dus op talentenjacht: 
Verder kantelen, of terug? Rechtsom of linksom? 
Tot alles weer op z’n pootjes terechtkomt.
“Alles goed thuis?”, hoor ik u vragen…

Wim Wattel    (geschreven op 17 september)

Stiftskirche Kyllburg, Eifel, Duitsland

Zangeressen en 
zangers gezocht!

Sinds begin juli j.l kunnen 
we in de Koorkerk weer 
diensten houden. Dat ge-
beurt vanwege de corona-
crisis in aangepaste vorm. 
Zo mag er niet plenair wor-
den gezongen. Het ziet er 
niet naar uit dat daar op 
korte termijn verandering in 
komt.
Voor het bij toerbeurt ver-
zorgen van de vocale mu-
ziek beschikken we mo-
menteel over een 4 á 5-tal 
zangeressen en zangers. 
Suggesties voor meer kan-
didaten blijven welkom! 
Behalve solisten zijn ook 
duo’s, trio’s of kwartetten 
welkom. U kunt daartoe 
contact opnemen met ker-
kenraadslid Tom Lijftogt, 
tel. 0118-634549 of per mail 
tomlijftogt@planet.nl 

Tom Lijftogt

Kerkbord tijdens coronatijd in het Engelse Dorchester . . . .
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Bij de diensten
Zondag 4 oktober, Taakgroep 
Spagaat ‘Dierengeluiden’
De taakgroep Spagaat nodigt u van harte 
uit voor een bijzondere ochtend in de 
Koorkerk op zondag 4 oktober, Werelddie-
rendag. Onder de noemer ‘Dierengeluiden’ 
worden muzikaal en verhalend ‘de dieren’ 
op het podium gezet. Een speciaal ‘dieren-
kwartet’ bestaande uit Petra Wagemaker 
(sopraan), Aleida Post (alt), John Post (te-
nor) en Ko de Rooij (bas en trompet) zingt 
muziek waarin dieren de hoofdrol spelen, 
uit alle windstreken en in allerlei stijlen. Het 
kwartet wordt begeleid door Martin van 
der Bent (piano en orgel). Laurens Suur-
mond speelt didgeridoo. De optredens 
worden afgewisseld met dierenverhalen 
van Toon Tellegen. 
Aanvang: 10.00 uur.
Collecte bij de uitgang.
Vanwege de coronamaatregelen is het 
aantal bezoekers in de Koorkerk beperkt. 
U dient zich voor deze dienst uiterlijk don-
derdag 1 oktober aan te melden via hkap-
pers@zeelandnet.nl . Graag daarbij aan-
geven met hoeveel personen u komt. 
Carla van de Merbel

11 oktober 2020, ds. Wim Jansen
‘Lichtjaren en centimeters’
We leven in een raadselachtig univer-
sum. Niets is voorspelbaar, zo bleek maar 
weer de afgelopen maanden. Onzichtbare 
krachten regelen en ontregelen ons leven. 
We leven in één groot mysterie. Ook God 
is een mysterie. Als we het begrijpen is het 
niet God, zei Augustinus. En Gerard Reve 
zei: ‘Gij hebt uw lichtjaar, ik mijn centimeter.’ 
Het is één van de lezingen op 11 oktober, 
naast de opsomming van raadselachtige 
dieren in Job – en zijn zwijgen voor God. 
En toch komen we in die verwarrende wer-
kelijkheid iets als een rode draad op het 
spoor. Iets wat zin en richting geeft aan ons 
leven, ook al begrijpen we het niet. Wat de 
Duitse theoloog Rudolf Otto noemde: ‘het 
heilige dat ons fascineert en doet huiveren’. 
We luisteren ook naar prachtige melo-
dieuze heavy metal. 
Ds. Wim Jansen, Veere

Uit de kerkenraad
Roerige tijden. Hoe gaat het coronavirus 
zich ontwikkelen? Kunnen we het vol-
houden om de diensten zoals we ze nu 
hebben, voort te zetten? Gaat het virus 
weer meer impact hebben op ons dage-
lijks leven of kunnen we behouden wat we 
sinds de lock down weer hebben kunnen 
opbouwen?
Als we dichtbij huis blijven is het ook roerig. 
Ineke de Feijter heeft ons meegedeeld dat 
zij per 1 december stopt met het werk voor 
onze gemeente. Dat stemt ons verdrietig 
Op dit moment houdt Ineke zich in over-
leg met de bedrijfsarts alleen bezig met 
pastorale taken. Ineke zal nog één dienst 
bij ons voorgaan en dat is de gedachtenis-
dienst op 1 november. Die dag zullen we 
ook afscheid nemen van haar. Het afscheid 
zal in de middag van 1 november zijn. De-
tails daarover worden zo snel als mogelijk 
bekend gemaakt, rekening houdend met 
de corona maatregels. Wel willen we vast 
vragen om u vast op te geven voor het af-
scheid van Ineke zodat we weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen. Geef u 
per voorkeer bij email op aan onze scriba 
(hans.vreeke@koorkerk.nl) 
14 september hebben alle leden van de 
Koorkerkgemeenschap een uitnodiging 
ontvangen van de kerkenraad en de be-
sturen van de VVHM en de RGMZ. Kort na 
het verschijnen van deze Vierpas is er een 
vergadering voor de leden van de wijk-
gemeente Koorkerk, de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden in Middelburg en 
de Remonstrantse Gemeente Midden Zee-
land. 
De kerkenraad is optimistisch gestemd over 
het voorstel dat we u, als drie besturen, op 
die avond willen doen. We hopen daarom 
ook op een goede opkomst, binnen de mo-
gelijkheden die de coronaregels bieden. 
Er wordt ook rekening gehouden met de 
leden die de vergadering liever thuis willen 
volgen. Dat kan via een chatfunctie waarbij 
het niet alleen mogelijk is om de verga-
dering te volgen maar ook om vragen in 
te dienen. U kunt zich, bij voorkeur per e-
mail, aanmelden voor deze vergadering bij 
Hans Vreeke ( hans.vreeke@koorkerk.nl ).
De kerkenraad hoopt vurig dat deze avond 
de start zal vormen voor een goede toe-
komst van onze dierbare Koorkerkge-
meenschap. Een Koorkerkgemeenschap 
die één en ondeelbaar is.
Namens de kerkenraad,
Wim van Liere

Kerkdiensten 

4 oktober 2020
Taakgroep Spagaat 

11 oktober 2020
Ds. Wim Jansen

18 oktober 2020
Ds. Monique van Zoest

25 oktober 2020
Ds. Tom Rijken

1 november 2020
Ds. Ineke de Feijter

8 november 2020
Ds. Chris Vonck

15 november 2020
Ds. Joep de Valk

22 november 2020
Ds. Ivo de Jong 

29 november 2020
Pastor Wim van Goch



3

Agenda

Miniconcerten oktober

Onder de vlag van het Lange 
Jan Project zal ook in oktober 
a.s. een serie concerten 
worden uitgevoerd in de 
Koorkerk.

Zoals al jaren gebruikelijk is, 
vinden de concerten plaats 
op donderdag van 15.00 tot 
15.30 uur. 
De toegang is gratis met een 
collectie aan de uitgang.

Het programma is als volgt:

1 oktober 
Hanna de Bruin, 
mezzosopraan en 
Manon Berendschot, piano

8 oktober 
Edgar van Boven, piano

15 oktober 
Stefan Knuijt, piano en tuba; 
Cora Dellebeke, slagwerk

22 oktober 
Steven Knieriem, orgel

25 oktober 2020, ds. Tom Rijken, doopsgezind predikant uit Oosterhout
‘De oogst in uw leven’
Mijn naam is Tom Rijken. Ik leerde de Koorkerk ken-
nen in de tien jaar dat ik doopsgezind predikant was 
in Middelburg van 1999 tot 2009. De afgelopen vijf jaar 
heb ik als kerkelijk inspirator in de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap in Hilversum gewerkt (de Kapel). Op dit 
moment werk ik als interim predikant in de doopsge-
zinde gemeente Rotterdam.
De ruimte in de vrijzinnigheid heeft mij altijd aange-
sproken en daarom vind ik het een waardevol gebeu-
ren om bij u  in de Koorkerk te mogen voorgaan.
Zelf ben ik alweer 37 jaar als predikant in de Doops-
gezinde Broederschap onderweg. Ik woon met mijn 

vrouw in Oosterhout. Thema van de viering zal zijn:  “De oogst in uw leven”. Ik nodig u uit 
om te kijken naar hetgeen waar wij in het dagelijks leven dankbaar voor kunnen zijn. 
Tom Rijken

Boekenmarkt@koorkerk.nl

We beginnen dit stukje met een verontschuldiging van mijn kant. Vorige maand schreef ik 
over het heerlijke pianospel van Walter van Willigen, de zoon van Aly. Dat pianospel is nog 
steeds heerlijk, maar moeder en zoon heten toch echt Van Willegen. Waarvan akte. Ik zal 
mijn leven beteren en het nu voor altijd onthouden!
Daarnaast zijn we u nog de eindopbrengst van de boekenmarkt verschuldigd. De op-
brengst van de stapel bijzondere boeken bedroeg exact € 350. De bruto-opbrengst be-
draagt daardoor € 13.206,86. Na aftrek van wat kosten en investeringen blijft een netto-
opbrengst over van € 12.761,96. Dat kan worden toegevoegd aan de algemene reserve 
(lees: dat maakt ons jaarlijks verlies wat kleiner!).
Tegen de tijd dat u dit leest, heeft een vijfmansclubje inmiddels uitgebreid van gedachten 
gewisseld over een vervolg in 2021. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat de eindver-
antwoordelijkheid minder bij slechts één persoon zal liggen, maar meer verspreid over 
een aantal mensen. Een ander punt is dat we het volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid 
zonder de Hofpleinkerk zullen moeten stellen als opslag-, sorteer- en rubriceerruimte. 
Maar daarvoor is al van buiten dat groepje een héél interessant idee naar voren gebracht. 
Wellicht kunnen we u daarover in het novembernummer al meer vertellen!
Peter van Keulen
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Snertmiddag 11 oktober 2020

Graag nodigen we u uit voor een snertmiddag ván de kerk! We leven in een rare en soms 
nare tijd. Dat is aanleiding genoeg om iets aardigs te organiseren op zondag(middag) 11 
oktober 2020.
Het idee is dat we elkaar op een ontspannen manier ontmoeten op Landgoed Ter Hooge: 
tijdens een wandeling of fietstocht en bij het eten van een goede kop snert. Die wordt ook 
in de buitenlucht geserveerd. Bent u niet goed ter been? Ook dan bent u welkom voor een 
kop soep. Als u de locatie niet op eigen kracht kunt bereiken, geeft u dat dan aan? Dan 
organiseren we vervoer.
De precieze starttijd ligt nog niet definitief vast. Want, afhankelijk van het aantal aanmelding-
en gaan we werken met tijdsloten en verschillende routes, zodat we ons aan de coronaregels 
kunnen houden en niet onbedoeld een massabijeenkomst organiseren. Na aanmelding ont-
vangt u van ons informatie over de exacte locatie en tijd. Als er op 11 oktober uitgesproken 
snertweer dreigt, blazen we het evenement die dag uiterlijk om 12 uur af, u krijgt dan 
bericht van ons. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
We rekenen graag op uw komst!

Het bouwteam: Jorieke, Gerlof, Jenny, Leo, Rob, Kees, Teus en José
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Aanmelden

Aanmelden vóór 3 oktober 2020 gaat als volgt:  

Per e-mail bij José Baars (via info@fluistering.com) op papier (in de brievenbus) 
Grote Sternstraat 73, 4332 DR Middelburg) of eventueel telefonisch (0651070297). 

De volgende gegevens hebben we per persoon nodig:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer (zo mogelijk mobiel):

e-mailadres:

Vegetarisch/veganistisch: ja/nee (maak een keuze)

Keuze activiteit (noteer het nummer van de activiteit): 

Maak uw keuze:

1. Ik wil wandelen op landgoed Ter Hooge

2. Ik wil fietsen met het landgoed als begin- en eindpunt

3. Ik wil alleen soep komen eten

4. Regel vervoer voor mij (extra keuzemogelijkheid bij 1 en 3)

Meld u af en blijf thuis als u op 11 oktober klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten of 

koorts of wanneer u in quarantaine zit omdat huisgenoten (positief ) op corona zijn getest 

of wanneer u of huisgenoten zich voor een test hebben aangemeld.
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Taakgroep Diaconaat
Na de uitgebreide kopij in het vorige nummer, deze keer vooral aandacht voor de collectes.
Gehouden collectes.
Op 23 en 30 augustus is voor de algemene diaconale inzet gecollecteerd met € 143,15 
en € 124,05
als opbrengsten. Deze algemene diaconale inzet wordt in de loop van het jaar gebruikt 
voor individuele financiële ondersteuning, voor noodhulp als Kerk in Actie dringend op 
korte termijn geld nodig heeft voor plotselinge humanitaire rampen en voor vaste acties 
zoals de kerstpakketten voor de gedetineerden in Torentijd, etc. Het merendeel van de 
opbrengst uit deze collectes wordt na afloop van een jaar besteed aan tal van lokale/
regionale, nationale en mondiale diaconale projecten. Dat gaat, afhankelijk van de op-
brengsten, om € 30.000 tot € 40.000 per jaar.
Op 6 september is op verzoek van Kerk in Actie  gecollecteerd voor de bestrijding van de 
gevolgen van de enorme sprinkhanenplagen in Oost-Afrika en Zuid-Azië. De opbrengst 
bedroeg € 202,32. Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Te houden collectes.
Op 11 en 25 oktober worden weer algemene diaconale inzamelingen gehouden.
Hoewel daar op dit moment  nog niets over bekend is, houden we er rekening mee dat 
Kerk in Actie een noodoproep zal doen voor ondersteuning van de door de brand zwaar 
getroffen vluchtelingen van het kamp Moria op Lesbos. Als dat het geval is kunnen deze 
algemene collectes daarvoor ingewisseld worden. Dat zal dan expliciet aangekondigd 
worden in de diensten.
Jaarlijks dragen de Remonstrantse leden van onze gemeenschap enkele collectedoelen 
voor, ontleend aan hun landelijke inzet. Zo zal op 4 oktober gecollecteerd worden voor 
Tent of Nations.
Dat is een vredesproject in de vorm van een educatieve boerderij van de Palestijns-chris-
telijke familie Nassar. Ondanks de voortdurende dreiging van landonteigening door de 
Israëlische regering blijft men zich geweldloos en creatief inzetten onder het motto: Wij 
weigeren vijanden te zijn. Een folder over dit project wordt voor de dienst uitgereikt.Voor 
de thuisblijvers: NL75 TRIO 0391 0822 21 St. Vrienden van de Tent of Nations Nederland.
Op 18 oktober vraagt Kerk in Actie weer uw aandacht voor het werelddiaconaat. Het doel 
van deze 3e collecte hiervoor dit jaar staat in het teken van Wereldvoedseldag.  Het gaat 
concreet om het project van een gemeenschap van 40 diaconessen in Rwanda: ‘Met zus-
ters werken aan voldoende eten’. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk 
werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Zij bieden ook een landbouwpro-
gramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onder-
linge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen 
en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat hun gezinnen zich kunnen 
voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Ook voor deze collecte wordt een folder verspreid met informatie over het project.
Voor de thuisblijvers:  NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. Zusters 
Rwanda.
Op 1 november staat het 3-jarig ontwikkelingsproject van onze classis Delta voor Delta 
Indonesië op de rol met de drie deelprojecten voor straatkinderen en boeren op Java 
en sterke vrouwen in Papoea. De wellicht al bekende flyer over dit project wordt weer 
uitgedeeld.
Tot slot.
Graag attenderen wij u op de informatie elders in deze Vierpas over de Sinterklaasactie 
voor kinderen uit gezinnen die van een sociaal minimum moeten rondkomen.
Ook herinneren we u nogmaals aan de huis-aan-huis collecte die Kerk in Actie van 29 no-
vember tot 6 december houdt onder het motto: ‘Geef licht, een beter leven voor vluchte-
lingenkinderen in Griekenland’. Een hoogst actuele oproep. U kunt zich als collectant nog 
per mail opgeven: collecte@kerkinactie.nl

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, tel. 0118-851332 / 06-17334769 / email: janjansezeeland@gmail.com 
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Taakgroep Diaconaat

Sinterklaasactie diaconie: helpt u de Sint ook mee?
Als vervolg op de succesvolle actie Vakantietas wordt er voor de kinderen van de voed-
selbank  en AZC een Sintactie georganiseerd samen met de diaconie van de Nieuwe kerk.
Wat is de bedoeling:
Gemeenteleden kunnen helpen door één of meer kleine chocoladeletters mee te nemen 
naar de kerk in oktober en november (tot en met 22 november)  en die in de speciale 
mand bij de ingang/uitgang leggen. 
De letter maakt niet uit en ook niet of het puur, melk of wit is. Alles is welkom.
De bedoeling is een normale kleine letter (gewoon zonder versiering en extra’s)  zodat er 
geen onderscheid is en alles in het zakje past.

Daarnaast kunt u ook 
geld doneren in de spe-
ciale Sint-collectebus. 
Hiervan zullen we kleine 
jutezakjes kopen en wat 
Sint-lekkernijen. Als de 
aantallen van de actie 
Vakantietas hetzelfde 
zijn gebleven hebben 
we minstens  200 choco-
ladeletters nodig en net 
zoveel zakjes.
Eind november zullen 
we deze verrassing uit-

delen bij de voedselbank en het AZC in Middelburg. We hopen op veel blije kinderge-
zichten.
Dank alvast voor uw hulp hierbij. 
Komt u nog niet in de kerk maar wilt u wel meedoen dan kunt u even een mailtje sturen 
naar gsvleeuwen@zeelandnet.nl  of bellen (06-25032498) en  dan halen wij de letters en/
of de bijdrage graag even op. 
Soms kun je met zo weinig heel veel betekenen voor een ander. In dit geval de kinderen.

Met vriendelijke groet, namens de Taakgroep Diaconaat,
Gerda van Leeuwen

Inleveren kopij voor de Vierpas

Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor De Vierpas. 
De Vierpas van de maand november 2020 verschijnt op 1 november 2020. 
Kopij dient uiterlijk 23 oktober 2020 per mail te worden aangeleverd bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte mail of bijlage. 

Adrie le Clercq, redacteur Vierpas



C o l o f o n
De kerkenraad is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
Vierpas.
Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
ineke.defeijter@home.nl
Scriba:   Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733
hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v 
VVHM wijkkas Koorkerkge-
meenschap , Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

‘En nee…’, zegt ze heel beslist, ‘…het is niet de bedoeling om dan 
jezelf vóór te stellen. Over wat je zoal doet, over je geschiedenis, 
en over je gezinssituatie’. Ze praat verder, maar nu op een geheel 
andere toon. Zachter, bedachtzamer: ‘De bedoeling van “Allemaal 
de liefste” is juist om onze levensverhalen met elkaar te delen. Om 
iets te vertellen over wat je lief is. Die ene bijzondere ervaring die 
je overkwam. Waar jij energie van krijgt. En dat al die verhalen van 
al die Koorkerkers mee resoneren in onze zoektocht naar wie of 
wat we misschien God noemen, geloven of niet-geloven’. 
Haar uitnodiging raakt mij. Natuurlijk doe ik mee. Direct gaan mijn 
gedachten uit naar die nachtelijke tochten. Hardlopen, mijn lust 
en mijn leven. Eigenlijk is het vooral dúúrlopen. Lange tochten maken, uren lang rennen. 
De nacht is aardedonker. Precies op het moment dat ik ons huis verlaat, hoor ik de Lange 
Jan twaalf slagen maken. Een passend begin, dat voelt goed! Moederziel alleen ren ik over 
de Veerseweg, richting Veere. Ik voel mij sterk, en geniet van de mysterieuze stilte en duis-
ternis van Walcheren. Ik loop door naar Vrouwenpolder. Muisstil, aardedonker, en godver-
laten. In de nacht komt alles tot leven, zelfs dingen die helemaal niet levend zijn. Ik loop 
inmiddels over de Stormvloedkering, en ruik het zoute water van de Noordzee.  
Na een paar uur lopen krijg ik het gevoel van even boven mezelf en de werkelijkheid uitge-
tild te zijn. Ik begin te mijmeren. Over hardlopen en religie. Heeft hardlopen iets met God 
te maken? Net als religie stelt hardlopen mij immers in staat om iets van het sublieme te 
ervaren. Alsof alles wat in het dagelijks leven zich aan de oppervlakte afspeelt, doorzichtig 
wordt. Waardoor de laag eronder zich laat zien. En dat daarmee de poorten van de geest 
opengezet worden, en ik een kijkje kan nemen in het binnenste van mijn ziel. Of zoiets… 
Zouden anderen hetzelfde ervaren met muziek, of met kunst? Ik kan me er alles bij voorstel-
len.
Op het strand van Westenschouwen is het tijd om te keren. Ik voel mij nog steeds prima, 
ondanks dat de eerste tekenen van vermoeidheid zich duidelijk laten merken. 
Dat wordt steeds heftiger. Ik herken het proces dat zich nu in mijn lichaam afspeelt: lang-
zaamaan begint het te protesteren, en vertelt met duidelijke taal dat het beter is om te 
stoppen: ‘… pijn, pijn, je moet stoppen …’  Mijn geest heeft daar echter een andere mening 
over: ‘… doorgaan, doorgaan, dit wilde je toch? …’ Dit gevecht tussen lichaam en geest gaat 
kilometers lang door. Inwendig moet ik glimlachen: op dit moment staan mijn lichaam en 
mijn geest als kemphanen lijnrecht tegenover elkaar, terwijl ze nauwelijks een uur geleden 
nog volledig samen leken te vallen. Het kan verkeren… 
Inmiddels begint het voorzichtig licht te worden. In de verte zie ik vaag het silhouet van de 
Lange Jan al. Walcheren wordt wakker. Een ochtendfrisse fietser wenst mij enthousiast een 
goede dag. Alsof hij in de gaten heeft dat ik die wens heel goed kan gebruiken.
Nog een uurtje te gaan. Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat bezielt mij in vredesnaam? 
Is het om gezond te blijven? Of om mijzelf tenminste de illusie te geven dat ik gezond bezig 
ben? Geef ik m’n geest de mogelijkheid om door te zakken, om alles op een rijtje te zetten? 
Wil ik mij verbazen en vooral verwonderen als m’n grenzen verlegd zijn? 
Ben ik verslaafd aan het gelukzalige gevoel van de endorfine? Of wil ik aan mijzelf laten zien 
dat ik nog meetel? Ach, wat doet het er ook toe. Het zal ongetwijfeld allemaal meespelen. 
Misschien moet ik maar eens ophouden om altijd maar naar het waarom te zoeken. Ge-
woon… lopen… verder niets…  En slechts het gevoel ervaren dat ik lééf, dat ik ècht leef. 
Met die gedachte maak ik m’n duurloop vol. Waarde-vol … 
  
Gert Kooiman
 

Graag geef ik de pen door aan Tanny Tillema


